
Schrijfopdrachten bij Dissus door Simon van der Geest 

Kinderboekenweek 2025: Vol avontuur! 

 

Onderweg naar huis raken Dissus en zijn vrienden hopeloos verdwaald. Het wordt een barre tocht 

langs een eenogige boer, grijpgrage kraanmachines en bloeddorstige hengelaars… 

 

Lees ter inspiratie het begin voor van Dissus, bijvoorbeeld tot en met Jeffrey (p.18). 

 

Tip: Geef eventueel een paar beginregels om leerlingen op weg te helpen: 

Het was  

een doodgewone dag 

Ik liep ………  

 

Schrijfopdracht: Avonturengedicht á la Dissus 

 
Stel je voor dat jij net als Dissus onderweg bent naar huis, misschien ook met een paar 

vrienden. Maar dan gebeurt er iets raars en beland je in een avontuur… 

 

Maak een avonturengedicht. 

Schrijf het op in vrije verzen. 

Dat is een verhaal 

in korte regels 

onder elkaar. 

Als je het zo opschrijft 

lijkt het een beetje 

op een gedicht. 

Maar het hoeft niet te rijmen! 

 

Je gedicht bestaat uit 3 gedeelten: 

 

1. In begin is alles nog gewoon (realistisch). Beschrijf hoe je onderweg bent.  

Bedenk: Ben je alleen of met vrienden? Ben je lopend, op de fiets, of met een ander 

vervoersmiddel? Wat zie je onderweg? Wat voor weer is het? 

 

2. Dan gebeurt er iets vreemds (bijvoorbeeld iets wat alleen in een droom zou kunnen) 

Vertel: Wat zie je precies? Hoor of voel je ook iets? Hoe reageer je? Wat gaat er mis? 

Hoe probeer je je eruit te redden? 

 

3. Verzin een einde dat fantastisch is, of verbazingwekkend. 

Hoe loopt dit avontuur af? 

 

- Schrijf het op in korte regels onder elkaar 

- Schrijf vanuit 'ik' of 'wij' 

- Niet rijmen! 

 

 



Schrijfopdrachten bij Dissus door Simon van der Geest 

Kinderboekenweek 2025: Vol avontuur! 

 

Lees ter introductie het gedicht Wafwafwaf Oeoew oeoew oeoew Wafwafwaf (p.82) 

Geef daarna onderstaande schrijfopdracht.  

(Je kunt er ook voor kiezen de vorm van vrije verzen helemaal los te laten en ze gewoon een verhaal 

te laten schrijven.) 

 

 

 

 

 

 

Schrijfopdracht: Op een dag ben je een dier 
 

Op een dag 

ben je in een dier veranderd, 

en niemand weet nog wie je bent. 

Schrijf hier een verhaal over in vrije verzen. 

Dat is een verhaal 

in korte regels 

onder elkaar. 

Als je het zo opschrijft 

lijkt het een beetje 

op een gedicht. 

Maar het hoeft niet te rijmen! 

 

Het verhaal bestaat uit 3 gedeelten: 

1. Begin met: ‘Op een dag…’. Vertel kort welk dier je bent geworden en misschien ook hoe. 

Werd je gewoon wakker als dit dier? Of had je bijvoorbeeld iets gegeten of gedronken 

waardoor je veranderde? 

 

2. Je ontmoet je vader/moeder/broer/zus maar die herkent jou niet.  

Hoe reageert hij/zij? En wat doe jij dan? 

 

3. Hoe loopt het af? Kies één van de twee:  

Hij/zij herkent je uiteindelijk wel.  

of: Hij/zij herkent je nog steeds niet. Helaas… 

 

- Schrijf het vanuit 'ik' 

- In korte regels onder elkaar 

- Niet rijmen! 

 


